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Muziek 

Welkom en mededelingen  

Moment van inkeer met muziek 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

- de gemeente gaat staan - 

Bemoediging  
 V: Onze hulp is de naam van de Heer 
 A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Drempelgebed 

Zingen: Psalm 146 vers 1 en 3 

- de gemeente gaat zitten - 

Inleiding op de dienst 

Kyriegebed met acclamatie Lied 301a 

 

 

 
 

Zingen Glorialied: Lied 413 vers 1 en 3 

DIENST VAN HET WOORD 

Groet  
 V: De Heer is met u 
 A: Ook met u is de Heer! 

Gezongen gebed bij het openen van de Schrift: Lied 333 (2x) 

1e Bijbellezing: Psalm 130 

Zingen: Lied 130a 
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2e Bijbellezing: 1 Korintiërs 3, vers 1-13a (door de lector) 

Zingen: Lied 727 vers 1, 2, 3 en 10 

Overdenking 

Muziek 

Poëtische tekst van Huub Oosterhuis 

Zingen: Lied 829 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Inzameling van de gaven 
Collectes:   
 1e Kerk en Israël  
 2e Ouderenpastoraat 
 
 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

- de gemeente gaat staan - 

Slotlied: Lied 418 vers 1, 2 en 3

Wegzending en Zegen 
de zegen wordt beantwoord met een gezongen “amen”. 

 
Muziek 

 
 
 
 

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd voor koffie of thee 
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MEDEDELINGEN 

Evensong 
Vanmiddag om 17.00 uur verzorgen de Evensingers o.l.v. Ineke 
Wijkhuijs-van den Driest een Evensong in de Sint Jacobskerk. 
Het thema sluit aan bij startzondag: Als nieuw! Leven in het licht 
van Gods Koninkrijk. 
Rondom dit thema zijn passende lezingen en muziek gezocht 
met teksten uit Jesaja 45 en Marcus 10, Psalm 72 en het anthem 
Day by day van M. How. 
De voorganger is ds Nelleke van der Linden en het orgel wordt 
bespeeld door Jos Vogel. 
 
Films om over door te praten: Le tout nouveau testament 
In deze inventieve komedie is God geen barmhartig opperwezen 
maar een chagrijnige despoot die met zijn gezin in Brussel 
woont. Vanachter z'n computer stort hij grijnzend hel en  
verdoemenis uit over de mensheid. Uit protest hackt dochterlief 
de computer, stuurt alle mensen op aarde hun sterfdatum en 
gaat op zoek naar zes nieuwe apostelen, mensen die getekend 
zijn door het leven, om een nieuw testament te schrijven. 
Donderdag 10 oktober, 14.00 uur en 19.30 uur in de Herberg 
 
Oogstdienst en voedselbank 
Op zondag 27 oktober is het oogstdienst.  
Deze dienst zal in het teken staan van de oogst. Wij willen u 
weer vragen om producten mee te nemen naar de kerk, zodat 
we deze kunnen uitdelen voor de voedselbank.  
Aan de voedselbank hebben wij gevraagd welke producten wij 
het beste kunnen inzamelen, zodat zij zoveel mogelijk mensen 
kunnen helpen: Knäckebröd   Soep   Thee   Ontbijtgranen   Jam    
Pindakaas   Hagelslag 
Ook de oogstdienstcollecte zal voor dit doel bestemd worden.  
Er zijn steeds meer mensen die een beroep doen op de voedsel-
bank, daarom willen wij deze actie van harte bij u aanbevelen. 


